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“Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven.” (Joh. 6:68) 

Aan het begin van dit hoofdstuk staat het verhaal van de wonderbare spijziging. De Here Jezus 

heeft een grote menigte gevoed met vijf gerstebroden en twee visjes. De reactie van de 

mensen is te voorspellen. Men is razend enthousiast. 

 
En nu heeft iedereen Jezus verlaten. Slechts de twaalven zijn nog over. “Willen jullie ook niet 

heengaan?” Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wat heeft Jezus gezegd, waardoor Hij al deze 

enthousiaste mensen van Zich heeft vervreemd? Hij zag, dat het enthousiasme alleen maar 

gebaseerd was op het vooruitzicht van materiële voorspoed in dit leven. Zijn roeping was 

echter in de eerste plaats om de mensheid te redden van het eeuwige oordeel en het eeuwig 

leven te geven. En daarom legt de Here Jezus uit, dat de mens, die het van aards brood 

verwacht, geen eeuwig leven heeft. 
Maar er is ook een Brood, het ware hemelse Brood, als je daarvan eet zul je niet sterven. Je 

zult eeuwig leven. Dat Brood is de Here Jezus zelf. DE Vader zond Hem uit de hemel, opdat 

iedereen die Hem eet, eeuwig leven ontvangt. Hoe kun je Hem dan eten? De Here Jezus zegt 

daarover, dat we in Hem moeten geloven. Geloven is niet alleen maar: voorwaar houden, dat 

Jezus de Heilige Gods is. Geloven is zeggen: “Tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden 

van eeuwig leven!” 
 

Kunt u de gevoelswaarde van deze woorden proeven? Er is niemand anders meer. Geen ander 

doel, geen andere zingeving. Geloven is: geen ander uitweg meer zoeken. Geloven is jezelf 

met hart en ziel verkopen aan de Here Jezus. Geloven is: Hem vragen in je hart te komen en 

Koning over je leven te zijn. Geloven is met Hem een levende relatie hebben. Geloven is: Hem 

eten en drinken dat wil zeggen: omgang met Hem hebben; Hij is de Bron van ons leven. 
 

Bron: Dagboek Over(vloedig) Leven  aangeleverd door Janny Engelkes. 

 

Nieuws vanuit onze kerken 

• Vervolg nieuwe predikant: De diverse documenten die nodig zijn voor de aanvraag om 

toestemming tot beroepen van een nieuwe predikant zijn verstuurd en nu is het afwachten of 

wij goedkeuring krijgen om een volgende stap te kunnen gaan doen. Wanneer wij de 
goedkeuring hebben omtrent de financiën kunnen we de beroepingscommissie gaan instellen. 

Er hebben zich gemeenteleden spontaan aangemeld tijdens de gemeenteavond in januari en 

er zijn leden gevraagd. Daarna kunnen zij aan de slag. 

 

• De Paas cyclus: het waren weer mooie diensten waarin de commissie liturgisch 

bloemschikken bij iedere dienst weer een mooie schikking had gemaakt. Ook de afsluitende 
dienst in Bellingwolde met vooraf het paasontbijt was fijn zo samen. In de dienst gaf de 

medewerking van de harpiste een mooie toevoeging. Mooi dat wij zo samen het Paasfeest 

konden vieren. En fijn dat gemeenteleden zich hier voor inzetten. 

 

• Notulisten: De vacature van notulist tijdens de gezamenlijke kerkenraadsvergadering is 

gelukkig ingevuld. Deborah Wolfs-Fontijn en Janny Rijkaart gaan dit wisselend doen. Fijn dat 

wij op hen kunnen terugvallen. 
 

• Liturgie voor diensten: Fijn dat voor onze diensten het werkveld viering & Liturgie zich bezig 

houdt met onze diensten voor te bereiden, de gewone maar ook de bijzondere diensten. 

Samen hebben ze een liturgie gemaakt die voorgangers kunnen gebruiken als richtlijn. Zo 

weet men een beetje hoe wij werken en wat de mogelijkheden zijn binnen onze gemeente. 

 
• Digitale mogelijkheden: Ook hebt u gemerkt dat wij in drie van onze kerken meer gebruik 

maken van de digitale mogelijkheden die er zijn. Voor sommige leden zal het misschien eerst 



wat wennen zijn maar het geeft ons wel meer mogelijkheden. Het beam-team van onze 

gemeenten bereiden dit iedere keer voor. 

 
• Aanpassingen geluid het Karspel: u hebt het misschien al gezien. Op het plafond en aan de 

achterste muur zitten gladde platen en panelen met reliëf. Die zijn hier aangebracht om het 

geluid wat te neutraliseren. Het zou minder moeten galmen en de eerste berichten zijn 

gunstig. Niet alleen tijdens het koffiedrinken maar ook bij vergaderingen klinkt het beter. Je 

moet er even aan wennen als je het ziet maar het is voor het goede doel.  

 
• 4 mei herdenking: Janny Bessembinders en Antje Schoenmaker hebben voor onze vier 

gemeenten bloemen gelegd tijdens de herdenking in Wedderveer.  

 

Diensten de komende tijd 

Alle diensten beginnen om 9:30 uur tenzij anders staat aangegeven. 

Na iedere dienst is er in principe koffie/thee drinken tenzij anders vermeld of bij een dienst om 
11:00 uur vooraf vanaf 10:00 uur koffiedrinken.  

Wanneer de KND aanwezig is tijdens een dienst is er ook oppasdienst. Wel moet u dit even 

melden bij de scriba van de kerk zodat er ook oppas geregeld kan worden. 

 

zondag 11 mei een dienst in Vriescheloo 

voorganger: dhr. H.S. Brouwer 

organist: dhr. J. Eefting en op de dwarsfluit Sapphira Mulder 
collecte: Kerk In Actie Zending en kerk 

 

zondag 18 mei een dienst in Wedde 

voorganger: ds. H. Fortuin, m.m.v. de KND 

organist: dhr. H.J.M. Roelofs 

collecte: Protestantse Kerk Missionair Werk en kerk en deurcollecte voor eigen diaconie. 
 

zondag 25 mei een dienst in Bellingwolde 

voorgangers: Pastor F.M. Groenbroek / pastor A. Nap, gezamenlijke dienst met Wymeer (D) 

organist: dhr. R. Brunekreeft en Gitarrenchor uit Wymeer 

collecte: Eigen diaconie en kerk 

 

donderdag 29 mei een dienst in Blijham, Hemelvaart 
voorganger: ds. S.B. Rienstra 

organist: dhr. W. Claus 

collecte: Voedselbank en kerk met een extra collecte voor de jeugd 

 

Bloemen vanuit onze kerken gingen: 

20 april uit Bellingwolde naar Tonny en Annemiek Arends en 27-apr naar Anita Lobbezoo en 
Pim Zee. Alle vier als dank dat ze vrijwilliger zijn in de kerk. 

4 mei uit Blijham naar Jitske Kor ter bemoediging. 

 

Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten: 

Wilt u activiteiten hier geplaatst hebben en ook op de websites van de kerken geef dit dan door 

aan ondergetekende (zie kopijdatum voor inleveren voor de nieuwsbrief).  
 

✓ zaterdag 10 mei om 19:30 uur een orgelconcert Magnuskerk door Harm Hoeve Kosten        

€ 10,00. Klik hier voor meer informatie 

  

https://www.pkn-bellingwolde.nl/orgelconcert_door_harm_hoeve/


✓ dinsdag 13 mei Theatervoorstelling “Lef”: De Gezamenlijke kerken van Bellingwolde, Wedde, 

Vriescheloo en Blijham, hebben in december 2024 de scholen uitgenodigd voor een 

Theatervoorstelling in de Protestantse Kerk te Blijham aan het Oostereinde 31.  
Wij mogen ruim 200 honderd kinderen begroeten van de groepen 5 tot en met 8. 

De voorstellingen zijn van 10.00 uur tot 11.30 uur en van 12.30 uur tot 14.00 uur. 

De voorstellingen worden verzorgd door Matthijs Hoornaar van Theater Knettergek. 

https://www.kindertheaterknettergek.nl/lef  We Hopen op een Fijne voorstelling. 

 

✓ dinsdag 13 mei Jongerenclub voor jongeren vanaf 12+: van 19:30 uur - 20:00 uur in Het 
Karspel, Hoofdweg 225. Voor meer informatie: Niek Drent e-mail adres: 

ndrent91@gmail.com. Klik hier voor meer informatie 

 

✓ donderdag 22 mei Gesprekskring op donderdag 22 mei om 19:30 uur. Locatie: Achterste 

Rou 7, Blijham. Info: margriethawolfs@hotmail.com / 06-15 381 662. Klik hier voor meer 

informatie 
 

✓ woensdag 28 mei open koffieochtend in Vriescheloo van 10:00 uur - 11:30 uur in Het 

Trefpunt te Vriescheloo Dorpsstraat 119. Klik hier voor meer informatie 

 

Jarig de komende tijd jarigen (80+) en jubilea uit onze gemeenten 

In Bellingwolde: 

mevr. H. Mulder-Wezeman (14-05-1927) 
 

Wim en Janny Ekkelkamp-Pater  zijn op 22 mei 45 jaar getrouwd. 

 

Toch nog onverwachts is op 21 april, 2e Paasdag, dhr. Stoffer Waalkens in de leeftijd van 86 

jaar overleden. Hij was gevallen en vanwege zijn broze gezondheid kwam hij hier niet 

bovenop. Helaas heeft hij maar kort kunnen wonen op zijn nieuwe adres in Blijham. Maar hij is 
weer bij zijn Trijnie die kort voor hun verhuizing was overleden en die hij erg miste. 

We wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe. 

 

In Blijham: 

Dhr. C. Tielemans, 80 jaar op 11-05-2025 

Mevr. H.J. de Waard-Roeland, 95 jaar op 17-05-2025 

 
Wilt u een kaartje sturen dan kunt u het adres bij Geeke van der Haar, scriba PG Blijham, 

pgblijham@outlook.com en voor Bellingwolde bij ondergetekende opvragen. 

 

Vanuit onze vier gemeenten feliciteren wij de jarigen en wensen iedereen een fijne dag toe. 

 

• Websites gemeenten: 
www.pkn-bellingwolde.nl | https://blijham.protestantsekerk.net/ 

www.loosterkerk.nl | https://wedde.protestantsekerk.net/ 

 

scriba PG BBVW Astrid Lüürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl 

 

 

 

Bijlagen: 

Uitnodiging ingebruikname preekstoel te Blijham. 

Overzicht van de liturgische schikking tijdens de Stille week met gedicht dat daarbij hoort. 
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U BENT VAN HARTE WELKOM OP 

zaterdagmiddag 17 mei 2025 

om 14.00 uur 

bij de officiële ingebruikname 

van de preekstoel in de kerk 

van Blijham 

 

 

 

Programma: 

Opening en welkom 
Dhr. D. J. van der Wal  

(Kerkrentmeester) 

 

Uitleg over de geschiedenis van de preekstoel 
Drs. J. G. Abbes  

(historicus) 

 

PowerPoint presentatie over het traject 

 

Afsluiting 
Mevr. G.M. van der Haar-Witter 

(voorzitter kerkenraad a. i.) 

 

Een hapje en een drankje en gelegenheid de kansel te bekijken 

  



Liturgische schikking tijdens de stille week naar Pasen 

Witte donderdag  
‘Ik ben… 

 als een knop 

die uit de dood 

tot leven komt 
en doorbreekt, 

als kwetsbaar groen, 

groeit en vruchten draagt 

Ik zeg: 
dien elkaar: 

deel brood en wijn. 

Leef, 

trouw aan de Eeuwige’.  
 

 

 

 Goede Vrijdag 

‘Sterven: 
in verbondenheid 

met de Eeuwige, 

zonder einde en begin, 

verweven 
met liefde en leed. 

Duisternis valt. 

Groen van hoop, 

zoekt klimop het licht’.  
 

 

 

 

Stille Zaterdag 
‘In de stilte van de nacht 

valt het eerste licht 

op het Woord van trouw 

en opent het zicht 
op het Verbond 

met het leven: 

Sta op! 

Lééf!’ 
 

 

 

 
 Pasen  
 ‘Leven, 

Bevrijd van banden, 

en verwikkelingen 

die leven doden. 
Opgaan en opstaan, 

opnieuw 

als zon op aarde, 

de nacht voorbij, 
Licht zijn 

in een tuin 

waar stenen spreken 

van leven 
getooid in voorjaarsgroen 

en stralend wit en geel’. 

 
 


